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Dieser Kirchenbote informiert
Sie uber die Kirchen in Laar und
Gramsbergen. Im Sommer 2016
erscheint die nachste Ausgabe.
Mehr Infos in Schaukasten und
Internet.

Karfreitag ist hier am 25.03. ein
gesetzlicher Feiertag. Christen
erinnern an Jesu Sterben und
Ostern an seine Auferstehung.
Eine Woche vor Ostern feiern
wir die reform. Konfirmation,
14 Tage vorher das altref.
Glaubensbekenntnis.

Fur die Kirchen

P. Gerrik Jow Beuker

Deze kerkbode maakt U
bekend met de kerken van Laar
en Gramsbergen. Zomer 2016
verschijnt het volgende
nummer. Meer informaties:
vitrines en internet.

Goede Vrijdag 25 maart 2016
is in Duitsland een stille dag.
Christenen herinneren zich het
sterven van Jezus en Pasen
zijn opstanding. Een week voor
Pasen doen we belijdenis in de
reformierte kerk, 14 dagen voor
Pasen in de altreformierte kerk.

Namens de kerken
Ds. Gerrit Jow Beuker




Welkom bij de E-meeting in Gramsbergen
Elke tweede zondag van de maand is er een bijzondere dienst in
Gramsbergen. De E-meeting! Een bekend fenomeen bij ons in het stadje.
De 'E' staat voor: Emotie, eenvoud, elkaar, echt, evangelie, effect, eerlijk,
enthousiasme, ethisch en extra.
Het is een bijeenkomst waarin het elkaar ontmoeten en de ontmoeting met
God centraal staat en op een eigentijdse manier wordt ingevuld.
Bij binnenkomst wachten koffie/thee/limonade en iets lekkers op de
bezoeker. Na dit afgehaald te hebben bij de bar, kunt u gaan zitten aan een
tafeltje waar ook anderen al zitten. De kinderen zijn welkom, voor de
allerkleinsten is oppas. De kinderen blijven ook de hele bijeenkomst erbij,
er is voor hen genoeg te doen en hun aanwezigheid zorgt voor
levendigheid!
Vroeger zijn er veel thema's geweest zoals: levensreis, vergeving,
dankbaarheid. Tegenwoordig wordt deze bijeenkomst rondom een
voorwerp gehouden. Vaak is dat heel verrassend! Zo kan het bijvoorbeeld
gaan over: 'spons'. Nu kun je je afvragen wat een spons met het christelijke
geloof te maken heeft. Sponzen absorberen en laten hun inhoud ook los als
je erin knijpt. Dit valt te vergelijken met hoe wij mensen het geloof kunnen
beleven. We laten ons vullen met de Heilige Geest, om zo in de praktijk
van het leven, Gods genade en liefde uit te delen aan anderen. Dit thema
wordt verkend met een beamerpresentatie, filmmateriaal en een
bijbellezing en uitleg. Ook zingen we en luisteren we naar muziek van een
combo. Daarnaast is er in elke dienst een activiteit die te maken heeft met
het onderwerp. Soms door heel creatief iets te maken met elkaar. Of in dit
geval, een sponzenrace te houden...
Kortom, een E-meeting is bepaald niet saai, en u bent van harte welkom
een keer bij ons te komen en mee te doen!

Plaats en tijden zie rechts




Willkommen beim E-meeting in Gramsbergen

Jeden zweiten Sonntag im Monat feiert man in Gramsbergen das beliebte
E-meeting. ,,E*“ steht fiir Emotion, einfach, einander, echt, Evangelium,
Effekt, ehrlich, Enthusiasmus, ethisch, extra.

Menschen treffen einander und sie treffen Gott. Darum geht es, und das
Ganze geht auf moderne Art und Weise.

Man wird mit Kaffee, Tee, Saft und etwas Leckerem begriifit. Danach setzt
man sich an einzelne Tische. Kinder sind willkommen, fiir die Kleinsten
gibt es einen Kinderhort. Die Kinder bleiben die ganze Zeit anwesend, sie
haben genug zu tun und sie sorgen fiir Leben.

Frither gab es im E-meeting Themen wie Lebensreise, Vergebung oder
Dankbarkeit. Heute drehen sich die Treffen um einen Gegenstand. Das ist
oft sehr iiberraschend. Es ging z.B. um einen Schwamm. Was hat ein
Schwamm mit dem christlichen Glauben zu tun? Ein Schwamm saugt auf
und er gibt ab, wenn man ihn driickt. So konnen wir Glauben erleben. Der
Heilige Geist erfiillt uns — und wir geben Gottes Gnade und Liebe ab an
andere. Zu solchen Themen gehoren Beamerprisentation, Film, Bibellese
und Auslegung. Wir singen und horen eine Band. Zu jedem Thema gehdren
Aktivititen, etwa Basteln oder in diesem Fall ein ,,Schwammrace®. Ein E-
meeting ist nie langweilig. Sie diirfen
uns gerne besuchen.

Ort: Kirche

Ort: Kirche De Vlaswiek,
Van Riemsdijkstr. 2, Gramsbergen

Zeit 10.30 Uhr

Datum: 2. Sonntag im Monat
(auBer Juli/Aug.)

Angebote der niederlandischen Nachbarn
Sites van de nederlandse buren
www.pggramsbergen.nl/ www.gkvdehorizon.nl (Gramsbergen)
www.pkncoevorden.nl/ www.defontein.net (Coevorden)
www.immanuelparochie.nl/willibrordus (Coevorden




Gottesdienste

Reformierte und Altreformierte
feiern sonntags um 10 Uhr
Gottesdienst, gleichzeitig ist
Kindergottesdienst. Am 2, 4.
und 5. Sonntag im Monat sind
wir gemeinsam in einer der
beiden Kirchen.
Samstags und dienstags ist
Gottesdienst um 19 Uhr in der
katholischen Kirche.

Sieben Wochen mit
Passionsgottesdiensten
Vor Ostern feiern wir drei 6kum.
Passionsgottesdienste jeweils
dienstags um 19.30 Uhr: am
23.02. (kath), am 08.03 (ref.)
und am 15.03. (altref). Sie wer-
den von Laarern geleitet.

Pfingstmontag bei der Muhle
16. Mai 16, wie jedes Jahr Ok.
Gottesdienst mit Wilarem-chor.

Kirchentag a. d. Grenze 29.5.
Sonntag, 29. Mai 14.30 Uhr
auf dem Hof Huisjes, Holtheme,
direkt an der Vechte. Mit Musik,
Kaffee, Kuchen, P. Bischof,
Pastoren Rohaan und anderen.

Sonntag, 26.06. 19.30 Uhr EAK
Laar singt — mit viel Musik

Kerkdiensten

Hervormd en Gereformeerd
hebben elke zondag om 10 uur
een dienst met kinderneven-
dienst. Op de 2.4. en 5. zondag
van de maand vieren wij samen
in een van beide kerken.

Op zaterdag en op dinsdag is
er om 19.00 uur een dienst in
de katholieke kerk.

Zeven “lijdensweeken”
In de dagen voor Pasen
hebben wij drie 6k. diensten, en
wel dinsdags 19.30-20.15 uur
23.02. kath. kerk, 08.03. herv.
kerk, 15.03. geref. kerk, geleid
door leden ter plaatse.

Pinkstermaandag aan de
molen. 16. mei 2016, 10.00 uur
Ok. dienst m.m.v. het koor
Wilarem.

Laardag op zondag 29. mei,
14.30 — 16.30 uur op de
boerderij Huisjes, Holtheme,
vlak bij de vecht. Muziek,
predikanten Bischof en Rohaan
e.a.

Laar zingt — op zondag 26. juni
19.30 uur in de altref. kerk.

Fiir Infos, Anregungen und Hinweise jeglicher Art:

Voor informatie, initiatieven en opmerkingen:

P. Beuker, Hauptstr. 33, 49824 Laar, Email: beuke1@ewetel.net;
Der nichste Kirchenbote erscheint Sommer 2016 Tel. 05947 242




